Nederland en Nederlands-Indié: van cultuurstelsel tot
onafhankelijkheid

Gevolgen van het Cultuurstelsel (15-16)

Voor Nederland:

e Indié leverde weerwinst op (batig slot)

e De winst uit Indié werd gebruikt om Nederland te moderniseren en bijvoorbeeld om
spoorwegen aan te leggen en wegen en kanalen
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Voor de boeren op Java:

e Ze raakten hun beste grond kwijt

e 1/5 deel van de grond moest verplicht verbouwd worden met producten die Nederland
met veel winst kon verkopen (suiker, koffie thee, indigo)

e Ze kregen weliswaar plantloon maar dat was erg laag

e Wie niet genoeg producten kon leveren moest Herendiensten verrichten (66 dagen
werken aan wegen, kanalen, gebouwen, spoorwegen)

e De boeren moesten ook een paar procent belasting betalen aan de Indische regenten.
= cultuurprocenten

e Veel boeren leden armoede en soms was er hongersnood

e Positief was dat de boeren plantloon kregen (ook al was dat weinig) en dat er wegen
kwamen en dat er nieuwe landbouwgrond bij kwam. Zo werd Java toch een beetje
welvarender. Maar de regenten profiteerden er meer van dan de boeren.

Kritiek op het Cultuurstelsel (17)

Vooral nadat enkele keren de oogst mislukte en er hongersnood uitbrak op Java, kwam er
zelfs in Nederland kritiek op het cultuurstelsel. Er waren mensen die vonden dat de
Nederlandse regering teveel bezig was met het willen maken van winst. Ze dachten niet na
over de gevolgen voor de boeren op Java. Een van de mensen die kritiek had op deze gang
van zaken was de schrijver Eduard Douwes Dekker die onder zijn schuilnaam Multatuli, het
boek Max Havelaar schreef.

Na de kritiek werd het Cultuurstelsel aangepast: de Herendiensten werden aangepast en de
ambtenaren kregen opdracht de Indische bevolking beter te beschermen tegen de uitbuiting
door de regenten.

Er waren ook mensen die vonden dat de Nederlandse regering zich niet met handel en
landbouw moest bemoeien. Dat vonden ze meer een zaak voor ondernemers en bedrijven.
Dat waren de liberalen. Zij wilden dat ondernemers ook zaken mochten doen in Indié.

De liberalen waren vanaf 1848 de belangrijkste partij in het parlement en het Cultuurstelsel
werd daarom beetje bij beetje afgeschaft tot het in 1870 helemaal verdween.



Nieuwe ondernemingen in Indié (19, 21)

Na het Cultuurstelsel kregen ondernemers steeds meer kans om in Indié zaken te doen.
Daarvoor zorgden

de Mijnwet (1850: ondernemers mochten delfstoffen zoals aardolie, tin en koper winnen)
de Agrarische wet (1870: ondernemers mochten grond huren voor plantages)

de Suikerwet (1871: de Javaanse boeren waren niet meer verplicht suiker aan de
Nederlandse staat te leveren).

Er werden na het Cultuurstel ook weer grote winsten gemaakt in Nederlands Indié, nu door
de ondernemers. Zij stichtten grote koffie-, thee- en suikerplantages (op Java en Sumatra) en
verbouwden tabak (Sumatra). Er werd ook veel steenkool, goud en aardolie gewonnen (op
Borneo en Sumatra).

Koelies (22)

Op de plantages waren veel arbeidskrachten nodig. Op sommige eilanden waren echter te
weinig bewoners. Daarom werden er arbeiders uit China gehaald. Zij kregen een contract om
te werken. Deze contractarbeiders werden koelies genoemd.

De koelies kregen een contract voor drie jaar en ze kregen hun loon vooruitbetaald
(voorschot). Als de niet konden werken (ziek bv) moesten ze het loon terug betalen. Dat
konden ze vaak niet en dus moesten ze langer werken.

De koelies werden slecht behandeld. Ze kregen een laag loon en werden bij het minst of
geringste gestraft met stokslagen of ze werden opgesloten. Er gingen dan ook veel koelies
dood. De Nederlandse regering deed niets om het leven van de koelies te verbeteren.

Grote veranderingen na 1870 (22)

Na ongeveer 1870 veranderde er veel in de wereld, en dus ook in Nederlands-Indié.

1. Industrialisatie: Er kwamen steeds meer industrieén. Die hadden grondstoffen nodig en
die grondstoffen werden uit de kolonies gehaald (dus ook uit Nederlands-Indi€)

2. Modern Imperialsime: Veel Europese landen wilden een groot wereldrijk (= imperium)

hebben. Daarom gingen ze in Afrika en Azié zoveel mogelijk kolonies veroveren. Daar

haalden ze goedkoop grondstoffen vandaan voor hun industrieén en daar verkochten ze

ook de producten die thuis in de fabrieken gemaakt werden

Door de uitvinding van stoomschepen en de opening van het Suezkanaal (1869) konden

allerlei grondstoffen en producten, sneller en goedkoper van Azié naar Europa vervoerd

worden.
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Nederlands Imperialisme (23)

Aan het einde van de negentiende eeuw (ongeveer 1894) ging Nederland ook meedoen aan
het Imperialisme. Er werden zoveel mogelijk Indische eilanden veroverd door het leger, het
KNIL (Koninklijk Nederlands-Indisch Leger). Op sommige eilanden werd echter hevig verzet
geboden: vooral op het eiland Lombok en in Atjeh op het eiland Sumatra. In 1910 was
Nederland eindelijk de baas in geheel Nederlands-Indié. Dat kostte wel honderdduizenden
doden.



Ethische politiek (24)

Rond 1900 vonden veel mensen dat Nederland beter voor de mensen in Indié moest zorgen.

Nederland had ook de taak om de mensen daar beter op te voeden en te helpen. Zo

ontstond de Ethische politiek: Nederland ging iets terug doen.

De Nederlandse regering zorgde voor

e Scholen (beter onderwijs),

e ziekenhuizen (gezondheidszorg),

e irrigatie van rijstvelden (hulp bij de landbouw),

e emigratie: mensen van het dichtbevolkte Java stimuleren in de buitengewesten te gaan
wonen waar te weinig mensen /arbeidskrachten waren. Op Java woonden zoveel
mensen dat er soms voedsel te kort was.

Opkomst van het nationalisme (24, 28)

Door de ethische politiek leerden de Indiérs over vrijheid en over democratie. Voor de Indiérs die
gingen studeren in Nederland. Daardoor vroegen zij zich af waarom hun land niet vrij kon zijn en
onafhankelijk. Er ontstond nationalisme: de mensen gingen opkomen voor hun eigen land.

Door de uitvinding van de telegraaf en door betere postverbindingen, hoorden de Indiérs dat

er ook in andere delen van Azié nationalisme was. En ze hoorden dat een Aziatisch land als
Japan in 1905 een oorlog had gewonnen van Rusland. Zo onoverwinnelijk waren die

Europeanen dus niet !

De eerste nationalisten wilden meepraten met het bestuur. Ze wilden nog geen
onafhankelijkheid, dat kwam later pas. Zodoende werd in 1918 de Volksraad opgericht.
Hierin mochten de Indiérs meepraten over het bestuur van Nederlands-Indié. Maar ze
mochten alleen adviseren, niet beslissen.

Daar waren ze niet tevreden mee. Zodoende werd het nationalisme steeds feller (radicaler).
Er werden politiek partijen opgericht (PKI = communistische partij van Indonesié en PNI =
nationalistische partij van Indonesié) en er kwam zelfs een opstand. Belangrijke
nationalistische leiders waren Soekarno en Hatta van de PNI.

Nederland moest niets van die opstand hebben en reageerden hard met het leger. Ook
werden Soekarno en Hatta opgesloten in de gevangenis.

Japan bezet Nederlands-Indié (28-29)

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd Nederlands-Indié bezet door Japan. Het KNIL vocht
drie maanden lang dapper maar moest zich in maart 1942 toch overgeven aan Japan.

Japan vertelde de Indiérs dat ze gekomen waren om hen te bevrijden van de Nederlanders
en dat ze ooit zelfstandig zouden worden. Daarom kregen de Japanners steun van de Indiérs.
De Nederlanders werden opgesloten in kampen. Daar moesten ze keihard werken en
werden ze slecht behandeld. Er vielen veel doden.

Ook de Indische bevolking kreeg het moeilijk. Ze moesten rijst en grondstoffen leveren aan
de Japanners en moesten dwangarbeid verrichten. Ook hier vielen miljoenen slachtoffers.

Onder de Japanse bezetting groeide het nationalisme onder de Indische bevolking. Dat
kwam ook doordat veel Indiérs de baantjes van Nederlanders kregen, doordat zoveel
mogelijk herinneringen aan Nederland werden weggehaald en doordat er anti-Nederlandse
jongerenorganisaties werd opgericht, soms kregen die een militaire training, zoals de
pemoeda’s.



Indonesié wordt onafhankelijk (30-31)

Op 15 augustus 1945 geeft Japan zich over nadat Amerika twee atoombommen heeft
gegooid op Hirosjima en Nagasaki. Twee dagen later, op 17 augustus, roepen Soekarno en
Hatta de onafhankelijkheid uit. Nederland kan niet doen. De Nederlanders zitten nog in
kampen en ‘thuis’ heeft Nederland nog geen leger. In heel Indonesié trekken de gewapende
pemoeda’s rond om te laten weten wie voortaan de baas waren. Soekarno wordt de eerste
president.

In 1946 komen er onderhandelingen met Nederland. Nederland wil Indié wel wat meer
zelfstandigheid geven en een Verenigde Staten van Indonesié oprichten. Maar Nederland
wilde wel de baas blijven. Dat stond in het akkoord van Linggadjati.

Eigenlijk was niemand tevreden met deze afspraken dus kwam er weer opstand. Nederland
stuurde twee keer het leger (in 1947 en 1948) om de orde te herstellen en om weer de baas
te worden. We noemen die de twee politionele acties. Die heten zo omdat Nederland als
een soort politieagent ging optreden. Nederland was al van ons, zei men, dus we hoeven
niets te gaan veroveren, alleen maar rust en orde te scheppen. Dat doet te politie ook, als er
relletjes zijn.

De Nederlandse militairen boekten wel succes maar de Verenigde Naties en Amerika vonden
dat Indonesié zelfstandigheid verdienden. Amerika dreigde er zelfs mee de Marshallhulp
stop te zetten als Nederland niet toegaf.

Daarom gaf Nederland toe en kreeg Indonesié op 27 december 1949 de onafhankelijkheid.



